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Parasha Va’era  וָאֵרָא Ik verscheen. 

Shemot (Exodus) 6:2-9:35 

 
In de parasha van deze week, Va'era, lezen we over de eerste zeven van de tien plagen waarmee 

HaShem Mitzrayim (oude Egypte) trof. Wat we zien verschijnen in het stuk wat we lezen en wat 

bijzonder interessant is, is woord dever, pestilentie. Terwijl het in Egypte vooral het vee trof, kan het 

woord dever verwijzen naar elke vorm van pest. Een van de grote vragen hier is waarom de pest dever 

 . wordt genoemd, een term die we doorgaans meer associëren met ‘spraak’ en ‘woorden’, davar (דבר )

Misschien is één manier om dit alles te begrijpen het feit dat een plaag die bijzonder aanvalskrachtig 

besmettelijk is, zoals die in het oude Egypte zelfs via spraak kan worden verspreid. De pest (dever , 

 is onzichtbaar en zweeft in de lucht, zoals een woord ook niet zichtbaar is voor ons maar er dus (דבר

wel degelijk is (davar,  דבר). 

Een andere manier om het te begrijpen is door te bedenken dat de Tenach ons vaak vertelt dat de 

wereld alleen bestaat door HaShems Woord. Koning David schreef poëtisch: ‘Door het Woord (davar 

) van HaShem zijn de hemelen gemaakt, en door de adem van Zijn mond al hun heerscharen.’ Tehilim 

(Psalm) 33:6. Nog relevanter voor ons nu is dat Mozes ons verteld dat HaShem; u aan ontberingen 

onderwerpt. HaShem stuurt ons dus moeilijke uitdagingen om ons ook te leren dat de mens niet van 

brood alleen leeft, maar van alles wat eruit voortkomt. M.a.w uit de Mond van HaShem leeft de 

mens.” Devarim (Deutr) 8:3). In tijden van pest is dit dus een essentiële boodschap en ook al is het 

misschien wel heel moeilijk om te aanvaarden, het is wel degelijk onmiskenbaar waar. Wie leeft en 

wie sterft wordt door het Woord van HaShem uiteindelijk bepaald.  

Elke persoon moet zijn hishtadlut (wat in zijn eigen vermogen ligt) doen, zijn inspanningen om 

proactief de gezondheid te behouden. Dat betekent actief blijven, goed eten, stress verminderen en 

positieve relaties onderhouden. Het betekent dat je de blootstelling aan gifstoffen en mutagene stoffen 

zoveel mogelijk moet beperken, moet overstappen op meer natuurlijke producten, een goed waterfilter 

b.v moet installeren (vooral voor drinkwater in de buurt van chemie bedrijven) en tijd in de 

buitenlucht moet doorbrengen met veel frisse lucht. Het betekent ook dat we in tijden van pest 

waakzaam moeten zijn voor de omgeving, waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen moeten 

dragen, de hoogste hygiënenormen moeten handhaven en onderzoek moeten doen om te bepalen 

welke medicijnen effectief en veilig zijn. De rest blijft in HaShems Handen, en er is geen reden tot 

paniek. Zoals de Profeet ons heeft beloofd: ‘Gezegend is de man die veilig op HaShem vertrouwt, en 

HaShem zal zijn zekerheid zijn.’ Yirmyahu (Jeremia) 17:7. 

Als het bijvoorbeeld om Covid onze laatste huidige pandemie gaat, heeft iedereen een andere ervaring 

gehad. Sommigen hebben dierbaren verloren, anderen weer niet. Bepaalde gemeenschappen zijn 

bijzonder zwaar getroffen, terwijl andere geheel ongedeerd zijn gebleven. Er zijn veel opvattingen 

over hoe om te gaan met de pest en de juiste manier om eruit te komen. Er zijn aan de ene kant ook 

absurde complottheorieën naar voren gebracht, die aan de andere kant de onlogische en onredelijke 

maatregelen compenseren. Misschien is het belangrijkste probleem wel de voortdurende stortvloed aan 

des-informatie geweest, zowel mainstream als alternatief. Mensen weten niet meer wat ze moeten 

denken!  

Een behoorlijke tijd geleden kregen we te horen dat de nieuwe vaccins tot 95% effectief zijn, en als we 

allen een paar injecties zouden nemen, zou het virus verdwijnen en zou de pandemie voorbij zijn. 

Toch is er helaas niet veranderd. Ondanks de hoge vaccinatiegraad van de meeste westerse landen is 

de pandemie feitelijk geenszins afgenomen, nu nog steeds vallen er mensen ten prooi aan Covid. Maar 
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ongelooflijk genoeg dwingen de machthebbers ons nog steeds om te vaccineren met nog meer 

boosters! Zoals Albert Einstein ooit zei: ‘Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen en andere 

resultaten verwachten.’ De gegevens spreken eigenlijk voor zich: vaccins hebben weinig gedaan om 

de pandemie te stoppen, afgezien van het verminderen van de symptomen. Aanvankelijk werd ons 

verteld dat de vaccins de overdracht zouden stoppen, maar die boodschap is intussen ook veranderd. 

De gevaccineerden zijn ongetwijfeld ook besmet. In dat opzicht werd de drang om kinderen te 

vaccineren voornamelijk gemaakt op basis van het argument dat ze het virus niet zouden kunnen 

doorgeven aan ouderen, die het meest vatbaar zijn. Maar iedereen is het er nu over eens dat het vaccin 

de overdracht niet stopt! Wat is dan het nut van het vaccineren van kinderen? Kinderen zijn niet erg 

vatbaar voor COVID, en niemand betwist dat. De overgrote meerderheid van kinderen op zeldzame 

uitzonderingen na krijgt het mild, of is volledig zonder ziekteverschijnselen. Erger nog, het bewijs 

stapelt zich op dat het zogenoemde spike-eiwit zelfs mogelijk kankerverwekkend is. Waarom zouden 

we dus kleine kinderen meerdere doses van een potentieel schadelijke kankerverwekkende stof geven 

als het virus zelf voor hen grotendeels onschadelijk is? Wat kunnen de gruwelijke hiervan de 

langetermijngevolgen zijn van zo’n herhaalde massavaccinatie? Het zou heel goed kunnen uitmonden 

in een enorme misdaad tegen de menselijkheid. 

Tot slot, ongeacht hoe u over het virus en het vaccin denkt, of aan welke kant u staat, de nieuwe 

‘mandaten’ die door regeringen over de hele wereld worden ingevoerd, zouden iedereen aan moeten 

gaan . Mensen zijn hun baan en levensonderhoud kwijtgeraakt omdat ze simpelweg het recht op hun 

eigen lichaam uitoefenden. Niemand mag worden gedwongen tot een medische procedure die hij of zij 

niet wil. Ondertussen worden de fundamentele rechten voor alle mensen ontnomen, ongeacht de 

vaccinatiestatus. Bewegingsvrijheid? Zeer beperkt. Vrijheid van meningsuiting? Wees voorzichtig met 

wat u zegt, anders verliest u uw rijbewijs! Enzovoort enz. Ondertussen dringt het World Economic 

Forum openlijk aan op een “digitale ID” voor iedereen, waarin de privé-informatie en biometrische 

gegevens van een persoon, gekoppeld zijn aan hun vaccinaties, en ook hun bankrekeningen worden 

opgeslagen. Is dit de toekomst die we willen? 

Laten we niet vergeten wat er met de Israëlieten in Egypte gebeurde. Hoe slaagde Farao erin een hele 

bevolking ervan te overtuigen zich tegen de Joden te keren? Het antwoord is eenvoudig en duidelijk 

weergegeven in de Torah. Farao zag een kans en zei: “laten we ze te slim af zijn!” Shemot (Exodus 

1:10. Hij veroorzaakte een crisis en gebruikte angstzaaierij en propaganda om iedereen ervan te 

overtuigen dat Israël de gevreesde vijand was. Is het van de ene op de andere dag gebeurd? Helemaal 

niet. Iets wat vandaag de dag des temeer duidelijk wordt. In feite zeggen onze wijzen dat de Israëlieten 

vrijwillig hun rechten opgaven, met kleine ‘onschadelijke’ stappen tegelijk. Dit is de betekenis van de 

beroemde uitspraak dat Israël tot slaaf werd gemaakt van b'farekh (ְפָרֶך  Exodus 1:13), wat b'pe rakh ,בְּ

פֶה רַךְ)  ) betekent? Met een “zachte mond”, geleidelijk aan, via een reeks kleine “heidense 'mandaten (בְּ

Sotah 11b). Het was tenslotte in het belang van de gehele samenleving! Het duurde dertig jaar voordat 

ze volledig tot slaaf waren gemaakt. Tegen die tijd was het echter wel te laat om terug te gaan. 

We zien nu hetzelfde draaiboek van angstzaaien en haat, gevolgd door stapsgewijze beperkingen. Nu 

is het tijd voor iedereen in het hele sociale en politieke spectrum, om op te staan en te vechten voor het 

behoud van de vrijheid. Hoe meer mensen zich hiertegen uitspreken, en zich vreedzaam te verzetten en 

dus weigeren te gehoorzamen, hoe beter het uiteindelijk zal worden. Er moet een duidelijke boodschap 

aan de regeringen worden gestuurd. Want laten we niet vergeten dat de regering slechts zo machtig als 

de geregeerden haar toestaan te zijn. Als mensen zich niet uitspreken, of blijven zwijgen uit angst, 

zullen de zaken alleen maar erger worden. En dan zal het wederom opnieuw te laat zijn. 
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We begonnen met het onderzoeken van het verband tussen dever en davar , de pest en het Woord van 

HaShem. En hier ligt wellicht de echte kern van de zaak. De test van dit moment is als volgt; werkelijk 

ÉÉN van geloof in HaShem. Zoals onze wijzen leerden: “Alles ligt in de handen van de hemel, 

behalve de angst voor de hemel.” ( Berakhot 33b) De vraag is wie zich aansluit bij HaShems wil, en 

wie niet. Het zou heel goed kunnen zijn dat de uitdagingen waarmee we nu worden geconfronteerd, 

bedoeld zijn om degenen die geloof in HaShem hebben en voor zichzelf denken, en zij zetten de 

Torah-wet op de eerste plaats. Laat de media voor diegene denken die een gebrek aan vertrouwen 

hebben, en zij volgen dan ook de corrupte wetten en mandaten van de slechte mensen. Lang geleden 

voorzag de profeet Zacharia het volgende wat zou gaan gebeuren. En het zal geschieden in het ganse 

land, spreekt de HEERE, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden, en den geest geven; maar het 

derde deel zal daarin overblijven. En Ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en Ik zal het louteren, 

gelijk men zilver loutert, en Ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft; het zal Mijn Naam 

aanroepen, en Ik zal het verhoren; Ik zal zeggen: Het is Mijn volk; en het zal zeggen: De HEERE is 

mijn God. Z’charyah (Zacharia)13:8-9. 

We hebben in het jodendom een algemene regel dat een negatieve profetie niet in vervulling hoeft te 

gaan, omdat deze als waarschuwing wordt gegeven. Helaas is de waarschuwing meestal aan dovemans 

oren gericht en wordt de profetie toch werkelijkheid. Als de profetie van Zacharia in vervulling gaat, 

zal slechts een derde de ramp overleven, en het is maar een derde die op HaShem vertrouwt. Toch zal 

het voor diegene die bij deze een-derde niet gemakkelijk zijn, omdat zij enorme beproevingen zullen 

moeten ondergaan. We moeten hiervan dan ook leren dat wat er de komende tijd ook gebeurt, en hoe 

ondraaglijk het ook wordt, we alleen maar onze vastberadenheid moeten versterken en luid moeten 

blijven verkondigen: “HaShem is onze God!” 

Shabbat Shalom 

Jaacov 


