
 

 

Messiaanse Joden 

De zogenoemde Messiaanse Joden beweren dat wat ze doen 100% Joods is. Het iets Joods noemen 

of benoemen maakt het echter niet Joods. Messianen volgen mijns inziens alleen maarhet 

evangelische protestantse christendom. Alleen daarom al vind ik de naam die ze voor zichzelf hebben 

uitgekozen een verkeerde naam (Messiaanse Joden). Hun overtuigingen zijn echter niet Joods en 

hebben daarom ook vaak geen enkele relatie met het Jodendom. Op heel veel punten wat betreft 

basisprincipes van theologie heeft het geen enkel raakvlak met het Judaisme. 

Ik zal een aantal voorbeelden omschrijven. 

• Messianen geloven in het christelijke concept van de Drie-eenheid of  een vorm hiervan want ze 

aanbidden de man, Jezus, als God. 

Het judaïsme daarintegen dringt aan op een puur monotheïsme dat alleen de Schepper van de 

wereld aanbidt en geen fysiek, geschapen wezen. Iets wat ook duidelijk in de 10 geboden staat 

omschreven overigens. Exodus 20:3 נָּי  lo yih'yeh le'kha e'lo'him) לאֹ יִהְיֶה לְךָ אֱלֹהִים אֲחֵרִים עַל פָּ

a'hhey'rim al pa'nai) letterlijk niet zullen er andere goden of krachten naast mij voor uw gezicht zijn. 

• Zij beweren dat de enige manier waarop we vergeving voor elke zonde kunnen krijgen, is door 

Jezus te accepteren en te geloven dat Hij stierf als een zoenoffer voor ons. 

Het judaïsme volgt de leer van de Torah elk individu kan vergeving krijgen door berouw, en daarbij 

een oprechte afwijzing van fouten uit het verleden achter zich te laten en daaraan vast het besluit 

om zijn manier van doen te veranderen in het Hebreeuws noemt men dit Tesjoeva. Enkele 

voorbeelden zijn o.a; "Nader dichterbij om te luisteren in plaats van het offer van dwazen te 

brengen, die niet weten dat ze verkeerd doen.”kohelet 4:17 (Ecclesitas) “De offers van God zijn een 

gebroken geest, een gebroken en berouwvol hart.”Tehillim 51:22 (psalm) “ 

Het offer van de goddelozen is een gruwel voor de Heer, maar het gebed van de oprechten is Zijn 

verrukking. Mishlei 15:8 (spreuken) “ 

Ik verlang naar vriendelijkheid en niet naar offers, de kennis van God meer dan brandoffers.” Hoshea 

6:6 (hosea) “ 

Het doen van liefdadigheid en gerechtigheid is acceptabeler voor de Heer dan offeren.”Mishlei 21:3 

(spreuken). 

Bijna alle zonden die opzettelijk zijn begaan, vereisen alleen oprechte bekering zonder een dierlijk 

offer, want wanneer een persoon zondigt met opzet weet hij dat hij iets verkeerd doet. Dus als 

zondaars besluiten om naar God terug te keren, doen ze dat ook dus omdat ze zichzelf niet kunnen 

misleiden door te denken dat het niet zo ernstig of gewoon een ongeluk was. 

• Zij geloven dat het onmogelijk is om een relatie met God te hebben, tenzij we in Jezus geloven. 

Het judaisme houdt vol dat we in staat zijn om rechtstreeks met God om te gaan zonder 

tussenpersonen. Een voorbeeld hiervan zien we misschien wel duidelijk op het moment dat het volk  

de eigel ha’zahav (gouden kalf) maakte. Deze ernstige zonde gaf bij God de reactie laat mij … en ik zal 

ze vernietigen. Hashem liet doorschemeren aan Moshe dat zijn gebeden het volk kunnen redden.Zich 



 

 

bewust van wat er van hem werd verwacht, bidt Moshe vurig namens zijn volk en het decreet wordt 

afgewend. Maar Moshé was niet de verlosser die men in he Nieuwe- testament aanhangt. Nog een 

simpel voorbeeld; Er staat in Shemot dat het Joodse volk in gebed tot Hashem in Mitzrayim,   וַתַעַל

אֱלֹקים ם אֶל הָּ תָּ  in gebed uitriep , en ze kregen waar ze om vroegen. Ook hier geen tussenkomst , שַוְעָּ

van de zogenoemde verlosser. En zo zijn er nog vele voorbeelden op te noemen. 

• Ze aanvaarden het Griekse (Nieuwe) Testament als onderdeel van hun Bijbel naast de Hebreeuwse 

Geschriften (Tenach). 

De joodse Tenach besluit echter niet met de woorden " wordt vervolgd ". dit in tegenstelling tot het 

(Nieuwe) Testament men wacht tot de verlosser terugkomt. De Tenach geeft duidelijk aan dat G-d er 

altijd is en er altijd zal zijn. We hoeven niet te wachten tot Hij terugkeert op een zeker moment. 

•  Ook wordt beweert dat alle mensen die niet in Jezus geloven, een eeuwigheid in de hel zullen 

beleven. 

Het is dan ook essentieel om te onthouden dat God rechtvaardig en barmhartig is en dat Hij ons ook 

niet kwelt of het ons moeilijk maakt om tot Hem terug te keren. Dit is bevestigd in de vele Joodse 

geschriften. Zie ook de al eerder genoemde feiten van het Tefila (bidden) doen zonder tussenkomst 

van een zogenaamde verlosser. 

“Neig Uw oor, mijn God! en hoor, doe Uw ogen op, en zie onze verwoestingen, en de stad, die naar 

Uw Naam genoemd is; want wij werpen onze smekingen voor Uw aangezicht niet neder op onze 

gerechtigheden, maar op Uw barmhartigheden, die groot zijn. ." Daniël 9:18 

"Van uwer vaderen dag af, zijt gij afgeweken van Mijn inzettingen, en hebt ze niet bewaard; keert 

weder tot Mij, en Ik zal tot u wederkeren, zegt de HEERE der heirscharen; maar gij zegt: Waarin 

zullen wij wederkeren?." Maleachi 3:7 

“God zal mijn ziel verlossen uit de macht van Sjeool1, want Hij zal mij ontvangen.” Tehillim (Psalm) 

49:15 ( Sjeol is de uitdrukking in de Hebreeuwse Bijbel die het dodenrijk aanduidt. In Nederlandse 

vertalingen wordt Sjeol meestal vertaald met "dodenrijk" of "onderwereld". In de Statenvertaling 

kiest men om dogmatische redenen voor "graf" of "hel") 

De Torah definieert de aanbidding van iets of iemand anders dan de Schepper als afgoderij, een van 

de ernstigste zonden die men kan doen. 

• Ze geloven dat ze elke persoon op de planeet tot dit in mijn ogen christendom moeten bekeren. 

Het judaïsme heeft nooit geleerd dat niet-joden zich tot het judaïsme moeten bekeren om geestelijke 

vervulling te bereiken. Onze wijzen hebben gezegd: ' Alle rechtvaardige mensen uit de naties van de 

wereld hebben een aandeel in de wereld die komen gaat. " 

• Messianen beweren dat de leringen van de talmoed en de rabbijnen niet behoeven te worden 

opgevolgd en ze kunnen worden verworpen. Ze beweren alleen te volgen wat in de Torah (Bijbel) 

wordt onderwezen. In de praktijk doen ze echter precies het tegenovergestelde! 

Enkele voorbeelden hiervan; 



 

 

•  het vieren van de feestdag van Chanoeka, die alleen in rabbijnse bronnen wordt genoemd, niet in 

de Torah. 

• Ze dragen ook kippa / Yamulka, een gewoonte die alleen in de Talmoed voorkomt , niet in de 

Torah. 

• Ze dragen gebedssjaals (Tallit) die lijken op die van traditionele Joden en die zijn ontworpen 

volgens de rabbijnse traditie. Het eigenlijke ontwerp van gebedssjaals (Tallit) wordt niet genoemd in 

de Torah. 

• Ze steken Shabbat-kaarsen aan, een praktijk die door de rabbijnen van de Talmoed is 

voorgeschreven en niet in de Torah voorkomt. 

• Ze vieren de Bar mitswa van een jongen op 13-jarige leeftijd, een praktijk die alleen in rabbijnse 

bronnen voorkomt, niet in de Torah. 

• Ze volgen de wekelijkse cyclus van Torah en Haftorah-lezingen die door onze rabbijnen zijn 

ingesteld en niet in de Torah zijn vastgelegd. 

Ze pleiten sterk voor de Joodsheid van hun bewegingen door te beweren dat Jezus en al zijn 

oorspronkelijke volgelingen Joden waren. 

Maar het is helaas wel zo dat niet alles wat joden doen, is noodzakelijk in overeenstemming met het 

jodendom. Degenen die het Gouden Kalf bouwden en aanbaden, waren ook Joden! 

Er is echter een heel belangrijk probleem dat we moeten erkennen wat betreft deze groep wat deze 

Messiaanse gelovigen een betere naam is misschien zelfs Hebreeuwse christenen. 

Deze " Hebreeuwse christenen " zijn geen schurken. Ze zijn het slachtoffer van misleidende bekering 

en zijn er dan ook kwetsbaar voor vanwege ernstige Joodse ondervoeding. 

Ze hebben steevast nooit een verfijnd niveau van Joods onderwijs verworven. Voor hen was het 

judaïsme slechts een uitdrukking van cultuur of etniciteit zonder echte betekenis. Ze hebben nooit 

het rijke, spirituele pad ervaren dat een levendig, geleerd volk gedurende meer dan 3.300 jaar heeft 

ondersteund. Door deze mensen het juiste te leren zouden er heel misschien mensen kunnen 

ontstaan die streven naar nabijheid van HaShem (G-d) in hun leven. 

Laat zien wat het betekent om een hartstochtelijke Jood te zijn die streeft naar nabijheid tot HaShem 

en persoonlijke integriteit. Wees een rolmodel die de hand reikt. 

" Een klein beetje licht kan veel duisternis verdrijven !" 


